
Maandag…  wasdag! 

 

Beste ouders en sympathisanten, 

Tradities moet je in ere houden, zeker bij de Chiro! Daarom ging ook dit jaar de groep 

op uitstapdag naar het zwembad te Brugge dit om ons te wassen…  en ook een 

beetje te zwemmen natuurlijk. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders… en anderen…   Hou er nog even uw gedachten bij!!!! 

 

  

 

 

  

Hallo…  Niets vergeten? 

Maar toch bedankt voor de post 

peter Peter!  

Groetjes,  

Gies. 

P.S. De leiding heeft je snoepjes  

       zelf bijgehouden… 

       Volgend jaar moeten we   

       een andere tactiek toepassen,   

       oké? 

 

 



Er is er één jarig hoera hoera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                    

          PROFICIAT ! 

 

ARES 8 JAAR 

DIKKE PROFICIAT! 

FIJN DAT WIJ DIT SAMEN 

MET JOU MOCHTEN  

VIEREN… 

VOLGEND JAAR OPNIEUW? ZEG JA!  A.U.B.!!!    

 

 

 



Koks roepen opnieuw versterking in! 

Nadat we Benny, de beste frietenbakker van België, uitgewuifd hadden, werd de 

assitentie ingeroepen van tante Leen. 

Kwestie om nonkel Edwin gefocust te kunnen  houden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boer Georges trakteert… 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ook voor de koks begint de 

vermoeidheid  stilaan haar tol 

te eisen… 

Maar we steken een tandje 

bij… 

Nee… 

Een heel gebit!  

Welkom Tante Leen, zingen 

zoals jij, kan er geen één!  

 

Wist u dat wij de eerste groep zijn waarvoor de boer zijn 

weide openstelt om te komen kamperen? Hij is 70 jaar… 

dus tijd heeft hij hiervoor genoeg gehad… en de 

aanvragen om op zijn mooi domein te mogen kamperen 

zijn er ieder jaar wel geweest…   dus daar lag het ook niet 

aan…   Boer Georges is altijd zeer terughoudend 

geweest…  toch eens iets om over na te denken… dat het 

juist de Chirojongens uit Overpelt zijn die hem het gevoel 

gaven om het er toch eens op te wagen…  En ’t moet 

gezegd… als we zouden vragen of we volgend jaar mogen 

terugkomen, zou hij een gat in de lucht springen.     

Omdat boer Georges meer dan gewone sympathie voor 

onze groep voelt, wilde hij ook iets doen voor ons. 

Daarom trakteerde hij ons maandagavond op de beste 

ijstaart die we ooit gegeten hebben!  Boer Georges merci 

 


